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Februari - Maart 2024, nr. 1, 102e jaargang  

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.  
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.  
Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 

KERKDIENSTEN  
 4 feb. 10.00 uur ds. J.G. Zomer, collecte KiA Bangladesh - beter bestand 

tegen klimaatverandering; uitgangscollecte orgelfonds 
 11 feb. 10.00 uur ds. W. Smit, collecte KiA/noodhulp Griekenland - opvang 

gestrande vluchtelingen; uitgangscollecte energiekosten 
  15.00 uur Zangmiddag 
 18 feb. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte KiA/Diaconaat - om-

zien naar gevangenen; uitgangscollecte onderhoud kerk 
 25 feb. 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte missionair werk - De 

kliederkerk is er voor iedereen; uitgangscollecte 
onderhoud De Reesthof 

 3 mrt. 10:00 uur ds. I. Boersma, collecte KiA/Libanon - Predikanten 
opleiden voor het M-O; uitgangscollecte energiekosten 

 10 mrt. 10:00 uur ds. R. Gosker, collecte KiA/Indonesië - Sterke vrouwen 
in de kerk; uitgangscollecte orgelfonds 

 17 mrt. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Biddagdienst, collecte 
KiA/Rwanda - Leerzame stripverhalen voor kinderen; 
uitgangscollecte onderhoud De Reesthof 

  19.00 uur Vesperdienst RIJKER gemeenten 
 24 mrt. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Palmzondag - het 

paasverhaal voor heel Nederland; uitgangscollecte 
Pastoraat/eredienst 

 28 mrt. 19.30 uur Witte Donderdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Avondmaal, 
collecte voedselbank 

 29 mrt. 19.30 uur Goede Vrijdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 
 30 mrt. 22.00 uur Stille Zaterdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 
 31 mrt. 10:00 uur 1e Paasdag ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Paascollecte, 

collecte KiA/Colombia - kansarme jongeren opleiden 
voor horeca 

 7 april 10:00 uur ds. L Jansen, collecte PKN - jongeren; uitgangscollecte: 
energiekosten 

 14 april 10:00 uur ds. R. Kloosterziel, KiA /Rwanda Kerk als plek van hoop; 
uitgangscollecte: onderhoud kerk 

 21 april 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, KiA /Oeganda, boeren in een 
lastig klimaat; uitgangscollecte: muziek in de kerk 



 2 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluiste-
ren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 

Het hoopvolle midden 
Het was niet eens een hard gekraak of een doffe knal, nee, het klonk meer 
als “plok” toen op tweede kerstdag de draagbalk onder onze woonkamer het 
begaf en ineens de servieskast gevaarlijk voorover helde. Gelukkig waren 
onze kinderen er en al snel was de servieskast ontruimd en stond het 

bovenstuk van de kast in de gang. Over 
het midden van de vloer liepen we maar 
niet meer.  
Met een zaklamp keken we onder de 
vloer en ook de aannemer zag het een 
dag later. De balk die onze woonkamer 
draagt was verrot en had met een “plok” 
zijn laatste kracht losgelaten. We 
hadden het niet zien aankomen. Zo vaak 
kijk je niet onder de vloer. 

Zo rond de wisseling van het jaar kijken we terug en vooruit en terwijl wij 
omzichtig door onze woonkamer lopen, moet ik denken aan 22 november, de 
dag van de verkiezingen. We hadden die avond kerkenraadsvergadering en 
sommigen begonnen rond negen uur op hun telefoon te kijken naar de 
exitpolls en trokken zorgelijke gezichten. We besloten de vergadering eerst af 
te maken en daarna pas de cijfers met elkaar te delen. Na de sluiting las de 
voorzitter de exitpolls voor en de goede sfeer sloeg om in een bedrukte 
stemming. We hadden gevreesd voor zo’n uitslag, maar gehoopt op een 
andere. 
Nog steeds vraag ik me af: wat is er in onze samenleving gaande? Wat is er 
in de afgelopen jaren gebeurd in het verborgene? Wanneer is de rot ingezet 
en hoe lang heeft deze al kunnen voortwoekeren? Onze samenleving gaf wél 
tekenen vooraf, zij piepte en kraakte. En ik had misschien wel gerekend op 
een “plok” maar niet op zo’n harde knal.  
Heeft het hoopvolle midden, zoals Sinan Can (Nederlandse journalist en 
programmamaker die samen met Natascha van Weezel, auteur en filmmaker, 
de gesprekken gaande wil houden tussen verschillende groepen mensen met 
name vanwege het geweld in Israël en Gaza) de groep noemt, waar ik mijzelf 
ook toe reken, ook niet onder de vloer gekeken? Hebben we wel boven de 
oppervlakte gekeken, maar zijn we de donkere kruipruimte vergeten. Of 
namen we, achteraf, al te gemakkelijk aan, dat het zo’n vaart niet zou lopen? 
In onze woonkamer is er geen andere optie meer. De hele vloer moet eruit. 
Wij lopen nu langs de randen van de kamer. Het midden is kwetsbaar 
geworden. Zonder dragende balk, kun je door de vloer heen zakken. Wij 

http://www.kerkijhorstdewijk/
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zullen met onze eigen ogen 
zien wat er daar 
ondergronds allemaal aan 
de hand is geweest, zonder 
dat wij het doorhadden. 
Maar ach, die vloer, dat 
komt wel weer goed, de 
aannemer heeft de kamer al 
opgemeten.  
Meer zorgen maak ik me 
over de samenleving. Want 
ook de samenleving heeft 
een fundament nodig en 
dragende balken. Ik heb, 
met Sinan Can en Natacha van Weezel, mijn hoop gevestigd op dat hoopvolle 
midden. Dat hoopvolle midden, en dus ook ik, mag niet langer een zwijgende 
meerderheid zijn, maar zal zich sterk moeten maken om een dragende balk 
te zijn, die de vloer van onze samenleving begaanbaar houdt.  
Vrede en alle goeds voor 2024. 

Nieuw werk erbij 
Afgelopen 1 september eindigde na vijf jaar mijn werk als 
Dorpskerkambassadeur. Het was van tevoren bekend dat dit werk vijf jaar zou 
duren. 
In de afgelopen maanden heb ik rondgekeken 
naar nieuw werk dat ik naast mijn 50% aanstelling 
in IJhorst - De Wijk zou kunnen gaan doen. Dat 
heeft het volgende resultaat opgeleverd:  
Vanaf 1 februari zal ik voor 16 uur per week 
structurele hulpdiensten gaan verlenen in de 
Oecumenische Gemeente Meppel. Dit betekent 
dat ik een aantal taken ga doen in de tijd dat de 
gemeente vacant is en nieuwe vormen van 
samenwerking met de DoRe-kerk wil gaan onderzoeken. Dit zal voor 
maximaal twee jaar zijn. 
Voor IJhorst - De Wijk verandert er niet zoveel. Ik zal bijvoorbeeld alle 
feestdagen in IJhorst - De Wijk zijn.  
Wel is het, nog meer dan eerder, belangrijk dat bij met name uitvaarten, 
waarbij u graag wilt dat ik de dienst doe, u bij mij informeert of ik kan, vóórdat 
er definitieve afspraken worden gemaakt met de uitvaartondernemer. Dit gaat 
namelijk niet altijd goed. Meestal is er dan nog wel een mouw aan te passen, 
maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik op de gewenste dag of tijd al een 
uitvaart heb of een andere afspraak die ik niet kan afzeggen. (Ik probeer een 
uitvaart altijd voorrang te geven, maar soms kan het echt niet). Wanneer u 
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daar rekening mee wilt houden dan denk ik dat de beide werkkringen elkaar 
niet in de weg zitten, maar juist kunnen versterken. 

Zorg voor de ziel Cursus in het kader van de Permanente 
Educatie van predikanten. 
Dit jaar heb ik mij in het kader van de verplichte nascholing voor predikanten 
(wat voor mij overigens niet als een verplichting voelt, maar als een kans) mij 
ingeschreven voor de cursus “Zorg voor de ziel”. 
Het cursusprogramma, een jaargang van zes tweedaagse retraites, wordt als 
volgt omschreven: 
In het pastoraat en de geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de 
levens- en geloofsweg van anderen. De gerichtheid op anderen geeft 
voldoening, maar kan ook een valkuil zijn. Wie alleen aandacht schenkt aan 
anderen, kan geestelijk uitgeput raken. Het is belangrijk om in verbinding te 
blijven met de ‘Bron’ van aandacht, liefde en zorg. Ook de ziel van een 
zielzorger mag drinken uit de Bron. In de (pastorale) praktijk komt het daar 
niet altijd van. 
De jaargang Zorg voor de ziel biedt ‘zielzorgers’ de gelegenheid om terug te 
gaan naar hun geestelijke bronnen. De deelnemers mogen samen gedurende 
een jaar de eigen spiritualiteit verdiepen en de eigen geestelijke weg 
verkennen. In zes 2-daagse retraites in een klooster, wordt ruimte geboden 
om even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, om stil te worden en 
opnieuw te leren luisteren naar je eigen ziel. Het is belangrijk daar tijd en 
ruimte voor te nemen want ‘de ziel is schuw’. 

U begrijpt dat ik ernaar 
uitzie aan deze cursus 
te beginnen.  
De cursusdagen 
beginnen op maandag 
tussen de middag en 
eindigen op woensdag 
tussen de middag. 
Aangezien we in de 
Abdij van Berne in 

Heeswijk-Dinther 
zullen verblijven, 
betekent dit dat ik in de 
weken waarin deze 

retraites plaatsvinden vanaf maandagochtend tot woensdagmiddag afwezig 
zal zijn. In de komende maanden geldt dit voor 4 tot en met 6 maart, 8 tot en 
met 10 april en 13 tot en met 15 mei. 
Ik zal ervoor zorgen dat één van mijn collega’s indien nodig kan waarnemen. 
Houd hiervoor de Nieuwsbrief in de gaten. 

Ds. Betsy Nobel 
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MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 
40-dagen tijd  
Op 14 februari, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd. De tijd waarin we 
ons voorbereiden op Pasen. Het getal veertig komt in de bijbel vaak voor en 
altijd heeft het iets te maken met wachten, beproeving en hoop op uitzicht. 
Het volk Israël trok veertig jaren door de woestijn met alle beproevingen van 
dien én het uitzicht op het Beloofde Land. Jezus trok zich ter voorbereiding op 
zijn taak op deze aarde veertig dagen terug in de woestijn. Daar leerde hij wie 
hij zelf was en welke kwade machten het leven op aarde bedreigen én Hij 
hield stand. 
Na Pasen zijn er veertig dagen tot aan hemelvaart. Een voorbereidingstijd 
voor de leerlingen van Jezus, want na zijn vertrek van de aarde zullen zij zijn 
werk moeten overnemen en van hem getuigen. 
Met deze verhalen in het achterhoofd bereiden wij ons ook voor op Pasen. In 
deze tijd van dreiging en verwarring kunnen we standhouden, als we ons 
blijven richten op de hoop op een nieuw begin. Die hoop zullen we vieren met 
Pasen. 
De SIRE campagne gaat in deze tijd ook over hoop en zij geven twaalf tips 
om hoop te houden. Ik geef ze u graag mee: 
 

1. Zoek de verbinding op. 
2. Denk aan de mooie dingen. 
3. Je kunt vaak meer dan je denkt.  
4 Stel jezelf een doel. 
5. Fantaseer over je hoop. 
6. Vergroot je weerbaarheid. 
7. Je mag verdrietig zijn. 
8. Omarm onzekerheid 
9. Oefen dankbaarheid. 
10. Doe leuke dingen. 
11. Je kunt alles leren. 
12. Achter elke angst schuilt 

een verlangen. 
 
Zullen we samen op weg gaan, langs wegen van hoop? 
Een goede veertigdagentijd gewenst! 

Vespers RIJKeR 
In de veertigdagentijd kunt u iedere zondag om 19.00 uur een vesper 
bezoeken in één van de kerken van Ruinerwold, IJhorst - De Wijk, Koekange 
en Ruinen.  
 18 februari De Kapel, Ruinerwold ds. Frits Slothouber 
 25 februari Blijdenstein, Ruinerwold ds. Eric van Veen 
 3 maart Mariakerk / De Bron, Ruinen ds. Mark Boersma 
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 10 maart Het Middelpunt Berghuizen Gastpredikant 
 17 maart Kerk IJhorst-De Wijk ds. Betsy Nobel 
 24 maart Kerk Koekange nog onbekend 

STILLE WEEK EN PASEN 
We zijn al een heel eind op weg met de invulling van de Stille Week en Pasen. 
Hierbij alvast een kort overzicht. Later kunt u meer lezen in de Nieuwsbrief. 

Witte donderdag 
We vieren het Avondmaal, zoals Jezus eens met zijn leerlingen deed, aan de 
vooravond van zijn dood.  
Muziek: cantor-organist: Fenna van der Weide, de cantorij, gitarist: Johan 
Sterken. 

Goede vrijdag 
We horen het lijdensverhaal in zang en stemmen. Samen met de cantorij 
wisselen we het lezen uit het evangelie van Johannes af met het zingen van 
de koralen uit de Johannes Passie. 
Muziek: orgel: Peter van de Beld, de Cantorij o.l.v. Fenna van der Weide 

Stille zaterdag 
Vanuit het donker richten we ons naar het licht. De nieuwe Paaskaars wordt 
binnengebracht en we zeggen het elkaar toe: De Heer is waarlijk opgestaan! 
Muziek: Cantor-organist Fenna van der Weide, de cantorij, fluitist: Janolda 
Hogendorf. 

Pasen 
Een nieuwe morgen is 
aangebroken. We staan 
in het licht van Pasen en 
vieren de opstanding uit 
de dood. Vandaag is het 
feest! 
Muziek: orgel: Peter van 
de Beld, de cantorij o.l.v. 
Fenna van der Weide, 
trompet: Wilco 
Boekhoven. 

Ds. Betsy Nobel 

‘Op de vleugels van een lied’ zangmiddag  
Zondag 11 februari om 15.00 uur 
Op zondagmiddag 11 februari vindt er in het kader van het 200-jarig bestaan 
van ons kerkgebouw een zangmiddag plaats. De titel van deze middag luidt 
‘op de vleugels van een lied’.  
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Een lied is bij uitstek het middel om je met elkaar te verbinden, immers, je 
zingt met je lijf en verstand, en als het goed is doe je dat met hart en ziel. En 
dat is wat ons als commissie voor ogen stond bij de organisatie van deze 
middag: zorgen voor verbinding. 
We hebben bij de keus van de liederen gestreefd naar diversiteit. Er zullen 
oude vertrouwde liederen uit de kerkelijke geschiedenis klinken, maar ook lie-
deren uit Taizé. En natuurlijk mag het lied ‘De kleine kapel an de Rieste’, ons 
door Wijker Kunst in het kader van ons jubileum aangereikt op 23 april vorig 
jaar, niet ontbreken. Er is ook diversiteit in de manier waarop we gaan zingen: 
niet alleen eenstemmig, maar zo hier en daar proberen we dat ook meerstem-
mig te doen. De solo’s worden verzorgd door Tonie Mulder. We beginnen om 
15.00 uur en er is een korte pauze om elkaar ook even te kunnen spreken. 

Namens de commissie 200-jarig bestaan kerkgebouw,  
Fenna van der Weide  

Gemeenteavond 13 maart (Biddag) 2024 in de Reesthof 
Voor de pauze deelt de Kerkenraad ideeën / plannen en verdere 
mededelingen over onze Gemeente. De gemeenteleden kunnen ook met 
vragen komen. Na de pauze komen Roelof Gortemaker en Mees te Velde 
vertellen over het 200-jarig bestaan van het Kerkgebouw IJhorst - De Wijk. Zij 
zitten in de commissie die het boek wat er geschreven wordt over het 200-
jarig Kerkgebouw en ontstaan daarvan regelen. (Roelof is een van de 
schrijvers en Mees is voorzitter / coördinator). Roelof Gortemaker (geboren 
en getogen IJhorster) heeft al veel onderzoek gedaan over het vroegere 
IJhorst en prof. dr. Mees te Velde is hoogleraar kerkgeschiedenis en heeft zich 
onder anderen verdiept in de geschiedenis van het Zwartewaterklooster.  
Het belooft dus een mooie en interessante avond te worden. 

Albert Kreggemeijer 

De bijeenkomst ‘Hoe Goddelijk is de Ibis’  
in het kader van 200-jarig bestaan kerkgebouw stond gepland op 24 maart, 
maar is verschoven naar 7 april a.s. 

Bijbelgespreksgroep 
Dit nieuwe jaar zijn we begonnen met vragen uit een “Kletspot”. Twee vragen 
bleken genoeg om anderhalf uur mee te vullen. Zoveel gedachten kwamen er 
bij ons op en veel persoonlijks werd gedeeld. De bijbelgespreksgroep gaat 
over de Bijbel en om het gesprek met elkaar. Zo raken de bijbelverhalen en 
onze levens elkaar. Het kan ook gaan over kerkelijke feesten of gebruiken. 
Samen bepalen we de onderwerpen. 
Wilt u ook één of meerdere keren aansluiten? Dat kan. We komen één keer 
in de drie weken in De Reesthof bij elkaar op maandagochtend van 10.00 uur 
tot 11.30 uur. De data voor dit voorjaar zijn: 19 februari, 11 maart, 25 maart 
(let op: twee weken ertussen), 15 april, 6 mei en 27 mei. 
 Ds. Betsy Nobel 
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…….en OPGEVIST UIT DE REEST 
Van alles wat er in de afgelopen twee maanden is gebeurd, waren de 
kerstwandeling en beide kerstdiensten toch wel de hoogtepunten.  

Kerst / Gezinswandeling op zondag 17 december. 
Na alle nattigheid van de laatste 
tijd hadden we goede hoop dat 
het op zondagmiddag 17 
december in iedere geval droog 
zou blijven voor de jaarlijkse 
Kerst / Gezinswandeling. Het 
bleef niet alleen droog, zelfs de 
zon scheen!  
Er hebben ongeveer 60 mensen 
meegewandeld. Onderweg 
waren er diverse pauzepunten. 
Bij het tolhuis op landgoed 
Dickninge kon je op de foto met 

kerstattributen en op Halfweg was een koffiestop ingericht. Onderweg was er 
muziek van enkele leden van Apollo en van de Riestebloazers met hun 

midwinterhoorns. Bij terugkomst in de Reesthof was er chocolademelk, 
gluhwein en krentenbrood.  
Velen maakten van de gelegenheid gebruik om gezellig na te praten. Dank 
aan de mensen van de organisatie, goed geregeld!! 
Het geheel werd afgesloten met een vesperdienst in de kerk. 

Jacolien en Leo Tjoonk 
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Kerstnachtdienst 
In een volle kerk met muziek van orgel, 
cantorij en trompet vierden we de 
geboorte van Jezus en stonden we stil bij 
sporen van God in onze eigen tijd en 
omgeving. Op het plein sloten we af met 
het zingen van het Ere zij God en was er 
warme chocolademelk en Gluhwein. Een 
feestelijk en hoopvol gebeuren.  

Kerstspel  
1e Kerstdag was het feest in de kerk. 
Kerstfeest. Kinderen van de kinderkerk 
hadden een kerstspel voorbereid en 
mochten dat deze dag gaan uitvoeren. De 
stal stond klaar voor in de kerk met de ster 
erop. Tot ons grote plezier waren er deze 
morgen nog veel meer kinderen gekomen 
om met ons mee feest te vieren. 
Sommigen deden spontaan mee, anderen 
bleven liever bij hun ouders kijken. Het 
kerstspel werd prachtig uitgevoerd. 
Iedereen genoot ervan. Nadat iedereen 
Midden in de Winternacht had 
meegezongen met instrumenten bij de 
vleugel met mevrouw Fenna, vertrokken 
de kinderen naar De Reesthof voor hun 
eigen kerstfeest. Na afloop kreeg iedereen een tasje mee naar huis met een 
verrassing. Leiders van de kinderkerk en oppas 
 
CANTORIJ 
 Het was fijn om weer in de kerstnachtdienst te mogen zingen. Onder leiding 
van onze dirigent Fenna van der Weide en het orgelspel van Peter van de 
Belt, evenals de solo's van Tonie Mulder, was het zingen voor ons een groot 
genoegen. 
En nu... gaan we vol goede moed beginnen aan het jaar 2024! Als dit blad 
uitkomt zijn de eerste repetitie avonden alweer voorbij. De volgende data zijn: 
13 en 27 februari, 12 en 26 maart 's avonds van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Reesthof. Daarna zingen we mee in de diensten van de Paascyclus. In de 
volgende wekker worden de volgende data vermeld. 
Het aantal leden is vrij constant, ongeveer 25 personen, maar als er meer 
mensen belangstelling hebben, vooral mannen,  om mee te zingen: Altijd 
welkom op een repetitie avond! 

Namens het bestuur, Wietske Westerbeek 
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BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven, bemoediging en dank werden de bloemen uit de 
kerkdiensten bezorgd bij: 
 26 november  fam. Westerhuis-Piest en mevr. R. Weideman-Eising 
 3 december  dhr. R. Buitenhuis en mevr. J. Brinkman 
 10 december fam. van Goor (De Wijk) en dhr. van T. Ginkel 
 17 december dhr. W. Troost, dhr. A. van Nierop en fam. G. van de Belt  
 24 december mevr. S. Siepel-Frankena en mevr. G. Gol-Bremmer 
 31 december dhr. P. v.d. Beld en fam. D.J. Germs 
 7 Januari mevr. H. Elpenhof-Kloeze en naar mevr. J. Pape 
 14 Januari dhr. H.J. Akker 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk dhr. en mw. Eshuis-Varkevisser 

Preek van de Leek door  
Burgemeester drs. Inge Nieuwenhuizen 

‘Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde’ was het thema 
in de preek van de leek van drs. Inge Nieuwenhuizen, burgermeester van de 
gemeente De Wolden, op 10 december jl. In haar krachtige overdenking over 
de brief van Paulus aan de Korintiërs. Zij benadrukte dat de liefde datgene is 
dat onze samenleving verbindt en bij elkaar houdt. Zonder de liefde is alles 
zinloos en zonder liefde verliest alles bij wat je doet zijn kracht. In een tijd waar 
veel mensen ver weg staan van God, staat in het evangelie van Johannes dat 
Jezus toch om ons heen is en dat tot uiting komt in de liefde voor de mensen 
en voor elkaar. Na de dienst waren de aanwezigen onder de indruk van de 
overdenking en was iedereen het erover eens dat dit voor herhaling vatbaar is. 

Leo Tjoonk 
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RIJKeR bijeenkomst 29 november jl. 
RIJKeR is een van samenwerkingsverband van de kerken in Ruinerwold, 
IJhorst – De Wijk, Koekange en Ruinen. Omdat inmiddels ook de Hervormde 
Kapel, de Gereformeerde Kerk Berghuizen en de NGK (voorheen: vrijgemaakt 
gereformeerd) zijn aangesloten is het goed om de missie (waar we voor staan) 
en de visie (waar we voor gaan) opnieuw tegen het licht te houden. Uit de 
discussie tijdens deze bijeenkomst is iedereen het erover eens dat de missie 
‘Waarvoor zijn we kerk?’ ‘Vanwaar uit denken wij?’ zoals staat omschreven 
volledig gehandhaafd kan blijven. De visie is aan een update toe. Vooral het 
missionaire deel is duidelijk onderbelicht. Deze zal in een volgende 
bijeenkomst nader worden uitgewerkt en opgesteld. 
Verder willen we als gezamenlijke kerken in Zuidwest Drenthe medio maart 
een algemeen toegankelijke informatieavond organiseren over euthanasie. 
Uit gesprekken blijkt dat lang niet iedereen op de hoogte is wat er precies 
onder euthanasie wordt verstaan en dat zonder de juiste achtergrondkennis 
er wel standpunten worden ingenomen. Tijdens deze informatieavond willen 
wij dat niet alleen de ethische aspecten worden besproken, maar dat ook de 
medische kant wordt toegelicht. Wanneer spreekt men over euthanasie, aan 
welke voorwaarden moet worden voldaan, etc. 
Wij hebben ds. Marianne Gaastra, tot voor kort predikant in Vledder - 
Nijensleek, bereid gevonden, om de ethische aspecten te belichten. Mariëlle 
van Iersel–Jonker, huisarts verbonden aan de huisartsenpraktijk De Wijk, is 
bereid gevonden om vooral een toelichting te geven en vragen te 
beantwoorden over de medische zaken.  
Een definitieve datum is op moment van dit schrijven nog niet bekend.  

Leo Tjoonk 

Kerstpakkettenactie  
Diaconaal Verband de Wolden voor de minima in de gemeente de Wolden en 
IJhorst heeft dinsdag 12 december de kerstpakkettenactie gehouden. 
De kerstpakketten komen van een supermarkt uit de gemeente de Wolden en 
dit jaar van de Plus-supermarkt in Ruinen (via rouleer schema). Bij het 
bestellen van de kerstpakketten zijn we uitgegaan van 200 pakketten (in 2022 
zijn er 221 uitgedeeld). Het definitieve aantal kon tot eind november door 
gegeven worden. Voor de gemeente de Wolden waren er 125 stuks nodig en 
voor IJhorst 15 stuks dus totaal 150 stuks. Dit aantal doorgegeven aan de 
supermarkt en toen bleek dat de Plus er al 200 had klaargemaakt, dus 50 te 
veel. De eigenaar van de Plus dacht dat het maar om een paar meer of minder 
dan 200 pakketten ging bij het definitieve aantal. De werkgroep heeft toen 
besloten om de 50 pakketten die te veel waren te schenken aan St. Welzijn 
de Wolden. Zij komen bij mensen thuis die niet voor een pakket in aanmerking 
komen maar eigenlijk toch wel heel goed een pakket kunnen gebruiken. 
Welzijn de Wolden was er ook heel erg blij mee.  
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In totaal zijn zes pakketten niet opgehaald, vier in IJhorst en twee in de 
Wolden. Deze zijn naar de Voedselbank Meppel gebracht. 

Coördinator werkgroep kerstpakkettenactie Diaconaal Verband de Wolden, 
Albert Kreggemeijer 

HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een be-
zoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. 
Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van 
ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om 
een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 
Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522-462403 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528-373981 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522-441297 
Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan 
iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een 
afspraak maken? 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina 
van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze 
namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 

Veertigdagentijd 2024: GA MEE 
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, 
ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle talen, culturen en 
achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, 
naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze Veertigdagentijd 
mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, 
Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Maar ook door 
van hen te horen en te zien. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging 
van geloof, hoop en liefde.  
 
Op 18 februari collecteren wij voor het binnenlands diaconaat. In Nederland 
zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 
familie een helpende hand om te werken naar herstel. 
 
25 februari is de diaconiecollecte voor het missionair werk. In de Kliederkerk 
ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van 
bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve 
manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken 
samen. 
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3 maart (voorjaarszending) is de collecte voor 
Libanon. Christelijke instellingen in Libanon 
hebben meestal een regionale functie. Ook 
theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden 
predikanten op voor het hele Midden-Oosten.  
 
10 maart collecteren wij voor Indonesië. Op 8 
maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom 
collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit 
project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. 
 
17 maart voor zending in Rwanda. In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie 
Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, 
die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden.  Het vergroot de kennis en 
verbetert de leesvaardigheid van kinderen. 
 
24 maart voor missionair werk in Nederland. Het Paasverhaal voor heel 
Nederland. 
 
28 maart is het Witte Donderdag. We vieren dan avondmaal. Er zoals u van 
ons gewend bent is de avondmaal collecte voor de Voedselbank. 
 
31 maart Paascollecte. In het 
noorden van Colombia komen 
steeds meer toeristen naar de 
Caraïbische kust. Kansarme 
jongeren, die op zoek zijn naar 
werk, kunnen in hun eigen 
omgeving leren hoe ze 
aantrekkelijke en gezonde 
maaltijden kunnen koken, onder 
andere in een rijdende kookschool.  

40 dagen kalender.  
Ieder jaar maakt de Protestantse Kerk in Nederland een 40 dagen kalender, 
die u in de 40 dagen tijd kunt gebruiken als handleiding en voorbereiding op 
Pasen. De diaconie heeft 25 exemplaren besteld en zal deze, als ze er zijn, 
in de kerk leggen. U kunt er dan eentje meenemen, zolang de voorraad strekt.  
U kunt er ook zelf een bestellen. Dat kan via deze link: 

Veertigdagentijdkalender 2024 – Protestantse Kerk Nederland 
Bestelt u hem zelf dan krijgt u de kalender gratis thuisbezorgd. 
Er is ook een digitale versie. Als u zich daarvoor aanmeldt, krijgt u elke dag 
een tekst in uw mailbox. 

Namens de diaconie, Erik Nobel 
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College van Kerkrentmeesters  
Wat er zoal gaande is 
U ziet in het financiële overzicht dat de actie Kerkbalans 2023 ten einde loopt. 
Tot en met het jaar 2022 hebben wij te maken gehad met een gestaag dalende 
lijn van kerkbalansinkomsten. Dat is wel een landelijke trend maar de 
gemeenteleden van IJhorst - De Wijk hebben de daling in 2023 stopgezet. De 
lijn is weer iets naar boven gebogen en met een totale opbrengst 2023 van  
€ 77.000 zitten wij weer op het niveau van 2018. En voor de liefhebbers in 
2014 was de opbrengst ruim € 83.000. Uit het feit dat de dalende lijn is 
omgezet in een licht stijgende lijn geeft maar eens aan dat velen de kerk een 
warm hart toedragen, waarvoor onze dank. In de volgende De Wekker zullen 
wij het voorlopige resultaat van 2024 vermelden. Wordt vervolgd. 

Periodieke gift 
Ook naar aanleiding van de actie Kerkbalans willen wij u wijzen op de 
mogelijkheid van periodieke giften. In de huidige belastingwetgeving is er de 
mogelijkheid van de periodieke gift voor bepaalde doelen. Voor een periodieke 
gift wordt er een overeenkomst afgesloten met bijvoorbeeld de kerk en geeft 
u jaarlijks een vast bedrag voor de duur van minimaal vijf jaar. Het voordeel is 
dat u in uw aangifte inkomstenbelasting niet te maken heeft met een drempel 
v.w.b. fiscale aftrekbaarheid van deze gift. Een aantal gemeenteleden draagt 
al op deze wijze zijn / haar steentje bij. 
Wanneer u ook van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dan kunt u contact 
met ons opnemen (Janny Westerbeek: 0522-441687 of via email 
adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com). 
Ook kunt u bijvoorbeeld een overeenkomst afsluiten voor een specifiek doel 
bijvoorbeeld voor het onderhoud van het kerkgebouw. Het zijn zomaar wat 
ideeën. 

OVERZICHT KERKBALANS 2023 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Totaal €   77.482,- €  77.032,- €      450,- 
 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 

GIFTEN 
Voor de Diaconie via I. Smit, G. v.d. Meent en H. v.d. Belt € 30,00 
  via I. Smit € 20,00 
  gift voor oogstdienst € 10,00 
  25 dec via bank voor Oekraïne € 100,00 
  19 dec via bank voor Myanmar € 10,00 
 
Voor de Kerk: via bank totaal € 135,- 
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OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 19 nov. KIA Syrië € 78,40 
 26 nov. PKN pastoraat  € 161,10 
 03 dec. KIA Straatkinderen Oeganda € 83,75 
 10 dec. KIA kinderen in de knel Myanmar € 104,31 
 17-dec. PKN kinderen en jongeren € 110,92 
 24-dec. KIA noodhulp Israël en Gaza € 265,00 
 25-dec. KIA Oekraïne € 262,07 
 05-jan. KIA binnenlands diaconaat € 48,91 
 
Voor de Kerk: 19 nov. €   63,05; 26 nov. € 157,70; 
   3 dec. €   72,60; 10 dec. €   76,52; 
 17 dec. €   53,55;  24 dec. € 106,80; 
 24 dec. € 213,06; 25 dec. € 148,69; 
 31 dec. €   84.40;   7 jan. €   80,25. 
Bus onderhoud kerk   19 nov.  € 62,45 (filmmiddag) 
Energie kerk 7 jan.  € 134,65 Via bank totaal  € 10,- 
Voor De Reesthof: 26 nov. € 131,70 17 dec.  € 53,- 
 Via bank totaal € 10,-  
 

OM NIET TE VERGETEN… 
… de naam van Annie Boelm-Oosting 
Op 8 december is in de ochtend rustig ingeslapen Annie Boelm-Oosting, de 
lieve vrouw van onze ouderling Jan Boelm. Annie is 76 jaar oud geworden. 
Annie Oosting werd op 5 mei 1947 geboren in Emmen als oudste in een gezin 
waarin na haar nog vijf kinderen werden geboren. Annie deed een opleiding 
tot kraamverzorgster. Het beroep dat ze voor haar huwelijk en later opnieuw, 
toen de kinderen wat ouder waren met veel liefde en passie heeft uitgevoerd. 
Op de kermis van 1963 ontmoette ze Jan Boelm met wie ze op 16 februari 
1968 in het huwelijk trad. 
Vier zoons werden geboren: Klaas, Gert Jan, Jan Willem en Berend Bauke. 
In 1980 was er een dochter op komst. Verdrietig genoeg leefde dochter 
Annechien maar kort. Toch pakte het gezin de draad weer op. Toen Annie 
bijna 66 was, werd bij haar de ziekte van Alzheimer geconstateerd. Jan 
verzorgde haar met liefde totdat het niet meer ging en Annie naar de Berghorst 
verhuisde, waar ze nog veel goede jaren mocht beleven. 
Nu is er aan haar leven een einde gekomen. We stonden hier in de kerk stil 
bij woorden uit Exodus 12, waar gesproken wordt over de uittocht uit Egypte: 
een menigte van allerlei slag. Die woorden hadden Annie geraakt, want dat 
was precies wat zij ook zo graag deed: omgaan met mensen van allerlei slag.  
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Herinneringen werden gedeeld en daarna droegen we Annie naar haar graf, 
hier op het kerkhof van IJhorst, waar ook Annechien begraven ligt. Zo hebben 
wij haar in de aarde gelegd in het geloof dat zij nu mag leven bij God. 
We wensen Jan, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe 
en Gods kracht. 

… de naam van Albertus Kuiper  
Op 11 januari kwam er in de vroege ochtend een einde aan het leven van 
Albertus (Bertus) Kuiper. Hij werd 86 jaar. Nog maar een paar maanden 
geleden verhuisde hij met zijn vrouw Hennie vanaf de Ywehof in IJhorst naar 
de Berghorst in Staphorst.  
Bertus Kuiper was een boer in hart en nieren. Hij schuwde de vooruitgang en 
nieuwe technieken niet. Hennie Paasman met wie hij op 26 mei 1967 in het 
huwelijk trad, wilde altijd al graag trouwen met een boer, dus dat kwam goed 
uit. Samen kregen ze drie dochters, Aletta, Karin en Jackeline en vijf 
kleinkinderen. 
Bertus wordt herinnerd als een hardwerkende man met oog voor de natuur. 
Tijdens de uitvaartdienst in crematorium de Reestborg te Meppel namen we 
dan ook afscheid met het lied “Het Riestelaand”, de plek waar Bertus zich 
thuis voelde. 
We wensen Hennie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies 
van hun man, vader en opa.  

Ds. Betsy Nobel 

… de namen van ... 
 24 november Hermina (Mienie) Dekker-Molenaar, 84 jaar 
 3 december Tineke Broeders-Bethlehem, 64 jaar 
 11 december Marchien (Marrie) Aaltje Bennink-Kiers, 84 jaar 
 22 december Jan Bruins, 81 jaar 
 23 december Zwaantje Bakker-Munnik, 67 jaar 
 26 december Geertje de Wit-de Boer, 89 jaar 
 2 januari Henny de Boer-de Roo, 84 jaar 
 9 januari Poul Koster, 87 jaar 
 10 januari Steffen Hulzinga, 83 jaar 
 10 januari Jan Bakker, 62 jaar 
 

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK 
Maandagavond 18 december vierden we in een mooi versierde Reesthof 
kerst. Na een kort huishoudelijk gedeelte werden we getrakteerd op een 
lekkere koek bij de koffie door Geertje van Schot. De traktatie was ter ere van 
het 65-jarig huwelijksjubileum van Jan en Geertje. De kerstviering stond in het 
teken van verlangen naar vrede. Een vrede die op vele plekken in de wereld 
nog ver te zoeken is. De kerstviering was even een baken van vrede in ons 
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bestaan. Iedereen kreeg een klein glimmend kerstboompje mee naar huis om 
de droom van vrede vast te blijven houden. 

 
Maandagmiddag 15 januari 
hadden wij met onze leden de 
eerste bijeenkomst in 2024. Deze 
nieuwjaarsbijeenkomst was tevens 
onze jaarvergadering. De financiën 
werden doorgenomen en goed 
gekeurd. Alles wordt duurder en 
daarom werd besloten nu € 2,- te 

vragen voor de koffie. 
De contributie blijft  
€ 25,-. Mocht u ooit lid 
willen worden van 
onze vereniging hoeft 
u het om dit bedrag 
niet te laten! Na de 
pauze namen we het 
afgelopen jaar onder 
de loep. Natuurlijk was de viering van ons 85-jarig bestaan in 2023 het hoogte 
punt van het jaar.  
Na deze terugblik speelden we bingo met elkaar. Altijd spannend wie het 
eerste bingo kan roepen! We sloten de bijeenkomst af met een hapje en 
drankje.  
Programma 2024: 

19 februari, 13.30 uur  samen aan de slag 
18 maart, 18.00 uur  Paasviering 
15 april, 13.30 uur  genieten van ABBA muziek 
  8 mei  het jaarlijkse reizen 

Namens alle bestuursleden een hartelijke groet, Barbara van den Brink-Smit. 

Nu te zien in de Reesthof 
Aan de wanden schilderijen van Joke Plomp, zie www.jokeplomp.nl 
In de vensterbanken keramiek van Martha Veldhuis en cursisten, zie 
www.marthaveldthuis.nl 

KOFFIECONCERTEN 
Elke tweede maandagmiddag van de maand is er een 
gezellig koffieconcert in de kerk in IJhorst. Reserveer vooraf 
via www.koffieconcerten.nl dan bent u zeker van een 
plaatsje. Hartelijk welkom! Entree: gratis (collecte na afloop) 

http://www.koffieconcerten.nl/
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MAANDAG 12 FEBRUARI 2024 14:30 uur: Schubertiade 
U kent ze ongetwijfeld: de highlights van Schubert. Van het roosje op de heide 
(Heidenroslein) tot de forel in de beek (Die Forelle). Het wordt pas echt 
spannend bij de Erlkonig, waar een vader en zoon zich te paard door een 
donkere nacht spoeden. Ze worden achterna gezeten, maar door wie precies 
- en halen ze hun huis wel? De galopperende pianopartij belemmert Vincent 
het zingen bijna... Kom dit soort spannende verhalen meebeleven in dit feest 
van herkenning. En aan het einde mag u zelf ook meezingen! 
MUSICI: Vincent Kusters, bariton en Wouter Harbers, pianist. 

MAANDAG 11 MAART 2024 14:30 uur: Via Dolorosa 
Passiemuziek - vrijwel elke componist werkte eraan! De zangers van Cantus 
Lux Aeterna voeren samen met Wouter de mooiste composities uit. Denk 
hierbij aan Mozarts aangrijpende Lacrymosa, en bijvoorbeeld ook het 
eigentijdse 'The Rose'. 
MUSICI Cantus Lux Aeterna, vocaal ensemble; Wouter Harbers, pianist 

MAANDAG 8 APRIL 2024 14:30 uur: Vier Jaargetijden 
Twee vrienden voeren samen de Vier Jaargetijden van Vivaldi uit op viool en 
piano. Gegarandeerd feest! 
MUSICI: Robert Cekov, viool, Wouter Harbers, piano 

Wouter Harbers 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classis- groningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U 
kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.  

Wijn is ‘een geschenk van de hemel en de aarde’ 
Dit gezegde is van Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel voor lichaam 
en ziel. Wijn is symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en 
tegelijk naar de aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de 
concrete arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met wat er 
groeit en het opkomen voor een eerlijk loon voor de landman of -vrouw en de 
medewerkers. Dat geeft veel te denken en te doen.  
Ds. Bert van der Woude, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente 
te Winschoten, is niet alleen een gepassioneerd Bijbeluitlegger maar heeft 
ook zijn diploma als vinoloog gehaald om daarna als theoloog iets zinnigs over 
wijn te kunnen zeggen. Wijn komt in de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: 
land ‘van melk en honing’ en wijn, olie en wijn, brood en wijn, wijnstokken en 
-ranken en nog veel meer. Als Bijbeluitlegger beseft hij meer en meer dat de 
Bijbel een buitenboek is, dat ons bepaalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst 
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concreet (alles wat je in je mond steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor 
de ziel). Maar hoezo dan? 
Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met zijn grote leermeester 
Eugen Drewermann. Hij zegt zelf dat hij zonder zijn inzichten en blijvende 
inspiratie niet zou kunnen. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann 
Nederland probeert hij samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken 
voor een eigentijds verstaan van de Bijbel en van zijn kijk op God voor het 
gesprek met mensen binnen en buiten de kerk. Wijn en theologie, een paar 
apart!? Wij zien uit naar zijn komst. 
Wanneer? Dinsdagmorgen 27 februari 2024 
Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Tijdstip? 10.00 - 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Koffie/thee staat klaar. 
Entree? Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening. 
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus 
Theologische verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen), voor 
jong en oud, van ver en dichtbij, kerkelijk of niet meer kerkelijk, gewoonweg 
dus voor iedereen. 

Chris Dees, namens het Bestuur van TVG Assen 

TEN SLOTTE 
Gebed 
Om rechtvaardigheid bidden wij.  
Om eerlijkheid. 
Dat we niet wegkijken maar inzien. 
Dat we willen horen en voelen 
wat onomkeerbaar is. 
 
God keer ons dan om. 
Dat we woorden spreken die waar zijn 
en ons richten op wie vrede brengt. 
Amen 

 Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel 

REDACTIE DE WEKKER  
De Wekker wordt huis aan huis bezorgd in de dorpskernen van IJhorst - De 
Wijk. Woont u in het buitengebied of in een andere plaats en bent u geen lid 
van onze kerk, dan kunt u een abonnement nemen. 
Wilt u De Wekker beslist niet ontvangen? Mail uw adres aan de redactie. De 
bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan!  
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 
7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 
CW  De Wijk, tel. 06-2198 9730.  E-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Wekker nr. 2 komt 22 maart uit i.v.m. Pasen.  

mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl
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Kopij aanleveren voor 8 maart. Nr. 3 komt 17 mei uit i.v.m. Pinksteren, dan 
kopij aanleveren voor 3 mei! 

HANDIG OM TE WETEN 
Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522 78 55 

94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl. 
Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, tel. 

0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG 
 IJhorst, tel. 06-23291941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, tel. 

0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ  IJhorst, tel. 0522 

44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaarden-

straat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-20339168 
Bank Diaconie RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Dhr. Erik Nobel, 

Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, tel. 0522-735594, e-mail: 
 eriknobel0571@gmail.com 
Preekvoorziener: vacant 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-

55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19 
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 

0528 37 39 81, e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De Vos van 

Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47  
 E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA  De Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06-30 82 55 31 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 
E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl 

http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/
mailto:wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl

